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De Haute Route is een meerdaagse hooggebergtetocht 
dwars door de majestueuze Walliser Alpen. Menno 
Boermans laat de gletsjers rechts liggen en maakt  
de klassieke traverse van west naar oost zonder  
touw of pickel. Hij klimt over tientallen passen en  
komt door vele dalen en dorpjes, elk met een eigen 
sfeer en karakter. Veters vast? Auf geht’s!

Door 
het zonnige 
hart van 
de Alpen

Haute Route 
in Wallis
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Op dag 2 tussen Col Termin en Col de Louvie. 
Op de achtergrond zie je de Grand Combin.
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op de enge dieptes, alhoewel we daardoor ook de gemzen 
missen. Het enige wat we van dit bergdier zien, is een stapel 
keutels op het pad. Zodra we bij de Col Termin zijn, begint het 
open te trekken. Sprakeloos kijken we naar het schouwspel  
van de natuur. Wolkenflarden razen om ons heen, het zonlicht 
geeft het bedauwde gras een felgroen-gele kleur, daar tussen-
door zien we de blauwe hemel en als klapstuk toont de Grand 
Combin zich in volle glorie. Spectaculair! Het is vooral deze 
dynamiek die me zo tot de bergen aantrekt, bedenk ik me als  
we oostwaarts verder gaan. Enkele passages zijn beveiligd  
met een staalkabel (dit is een Alpine Wanderweg, zo bewijst  
de blauwwitte markering) en over de Col de Louvie betreden we  
een woest maanlandschap, dat toepasselijk Grand Désert heet. 
Tot niet zo lang geleden moesten bergwandelaars hier over ijs 
lopen, maar nu de gletsjer zich zo ver richting de Rosablanche 
heeft teruggetrokken, kunnen de stijgijzers thuisblijven. De klim 
naar de Col de Prafleuri gaat eindeloos op en neer. Telkens als 
we denken dat we er zijn, doemt er weer een helling op. Na zes 
uur lopen zetten we dan eindelijk de laatste daling voor vandaag 
in en niet veel later nemen we voldaan plaats op het terras van 
de Cabane de Prafleuri.

Cabane du Mont Fort – Cabane de Prafleuri
6 uur, 900 meter stijgen, 750 meter dalen

DAG 1
Hand in hand
Het stond al jaren op mijn verlanglijstje: de Haute Route. En nu ik 
eindelijk mijn bergschoenen heb aangetrokken om daadwerkelijk 
de oversteek door de Walliser Alpen te maken, slaat mijn hart van 
plezier net iets sneller. Voor me loopt Eelco van Nieuwenhuijzen, 
een vriend uit Amsterdam die nooit te beroerd is om me als 
fotomodel te vergezellen op dit soort mooie bergtochten.  
Het eerste uur houden we het tempo gemoedelijk laag: er staat 
immers meteen een klim van maar liefst 1600 hoogtemeters op 
het programma. Vanuit Le Châble gaat het grote stukken door 
een bos, waarin de bomen perfect bescherming bieden tegen  
de regenspatten. 

Inmiddels heeft het miezeren plaatsgemaakt voor een stortbui, 
maar dat deert ons niet. Daar hebben we immers die dure buiten-
sportkleding voor. Bovendien zorgen de regendruppels ervoor 
dat heerlijke geuren opstijgen. “Ruik je die dennen?” vraagt 
Eelco enthousiast. “Jazeker, en wacht, nu is het een zoetere 
lucht... Ah, dat zijn frambozen!” Vanaf Clambin, een gehucht op 
1700 meter hoogte, wordt het pad minder steil. Het is opvallend 
stil en ook het oog krijgt rust. Ik vreesde het ergste, want we zijn 
in Les 4 Vallées, het grootste skigebieden van Zwitserland. Tot  
mijn verbazing – en opluchting – is de route met gevoel voor  
stijl aangelegd en zien we nauwelijks skiliften. Met dank aan  
het project Ski - Nature - Agriculture, dat in Verbier bewijst dat 
wintertoerisme, natuur en agricultuur prima hand in hand gaan. 
Als verzopen katten komen we aan bij onze slaapplek, de Cabane 
du Mont Fort. Deze hut ligt prachtig, als een adelaarsnest hoog 
boven het Val de Bagnes. Vanaf het terras zie je de ruige kant  
van het Mont Blancmassief, inclusief Grandes Jorasses, Aiguille 

Chardonnet en natuurlijk de Grande Dame haarzelf. Na het 
avondeten gaan we vroeg onder de wol. Door het openstaande 
venster klinkt het rustieke geruis van de regen. Daar kan geen 
slaapliedje tegenop.

Le Châble – Cabane du Mont Fort
4 uur, 1650 meter stijgen

DAG 2  
De dynamiek van de bergnatuur
Vlak naast de Cabane du Mont Fort ligt het natuurgebied Le Marais 
de Patiefray. Het moeraslandschap is de bodem van een oud 
gletsjermeer dat achter een morenerug overbleef toen het ijs smolt. 
“De drie meter dikke turflaag is een dankbare informatiebron 
voor klimaatonderzoekers”, lees ik op een informatiebordje. De 
biotoop schijnt huis te bieden aan zeer diverse flora, waaronder 
de Saxifraga (steenbreek in het Nederlands) en de Carex fimbriata 
(een grassoort). Om het te beschermen, wordt het pad soms 
afgesloten door Pro Natura Wallis. Dit is een afdeling van de 
natuurbescherming die zich inzet voor een levendig landschap  
in het berggebied tussen het Meer van Genève en de Furkapas. 
Vandaag is er echter geen beperking en kunnen wandelaars 
gewoon het moeras betreden. Een opluchting! 

Eelco en ik willen de Sentier des Chamois, die achter het natuur-
gebied begint, voor geen goud missen. Op dit gemzenpaadje 
moet je trittsicher en schwindelfrei zijn, want je loopt soms  
langs steile afgronden. De mist onthoudt ons gelukkig het zicht 

Sprakeloos kijken we naar  
het schouwspel van de natuur

In het dal bij  
Lac des Dix.

Eelco geniet van de eerste zonnestralen 
op het Sentier des Chamois. [            ]

[         ]

Foto links 
Zonsondergang bij 
de Cabane du Mont 
Fort. Foto rechts  
Kleine spannende 
passage richting 
Col de Louvie. 
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DAG 3
Waterkracht
Mijn spieren hebben het zwaar in de kille schaduw, maar zodra  
ik het hoofd boven de Col des Roux uitsteek, warmt de zon mijn 
lichaam lekker op. Beneden zien we het Lac des Dix liggen, een 
machtig stuwmeer dat aandoet als een Noors fjord. Maar liefst 
400 miljoen liter water wordt tegengehouden door de Grande-
Dixence dam, die met 285 meter de hoogste ter wereld is. Toen 
begin twintigste eeuw werd gezocht naar een geschikte locatie 
voor deze waterkrachtcentrale, boden de inwoners van het Val 
d’Hérémence terstond hun onbewoonde zijdal aan. Het onder 
water zetten van de vallei zou korte metten maken met de heksen 
die er volgens een legende rondzwierven. Welgeteld waren het  
er tien, en zo kreeg de waterschat de naam Lac des Dix. 

Onze route loopt over de westelijke oever en volgt de Sentier des 
Bouquetins. Dit is een parcours didactique, met onderweg nuttige 
informatieborden. Zo leren we onder andere dat het Lac des Dix 

wat tegenwoordig een van de belangrijkste energiebronnen  
van Zwitserland is, wordt gevoed door 35 gletsjers, waarvan  
de Glacier des Ecoulaies met maar 1 km² de kleinste is. Terwijl  
in de morgen frisse groen- en blauwtonen overheersen, betreden 
we na de lunch een landschap van grijswaarden. Over door ijs 
gladgeslepen rotsen klimmen we omhoog, constant vis-à-vis  
met de piramidevormige Mont Blanc de Cheilon. “En daar zijn  
ze dan eindelijk”, merkt Eelco wijzend op. En inderdaad: links-
boven schitteren de metalen ladders, waar het al dagen over 
ging. Keer op keer werd er aan tafel over deze ‘gevaarlijke’ 
passage gediscussieerd, alsof het een straf voor een misdaad 
was. Gelukkig valt het reuze mee, en binnen no time staan we  
op de Pas de Chèvres. Wanneer we aan de andere kant afdalen 
naar het Val d’Hérens, komen heerlijke geuren van tijm en munt 
ons tegemoet die doen denken dat we in een Ricola kruidentuin 
wandelen. 

Bij Arolla nemen we intrek in het luxueus uitziende Hotel Kurhaus. 
Je zou er bijna aan voorbij lopen, maar het is echt de moeite waard 
om er halt te houden. De tuin ligt paradijselijk en bovendien is 
op geen andere plek de geschiedenis van de Haute Route beter 
voelbaar. In de lounge lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Klassieke 
meubels, zwart-witfoto’s van stoere klimmers, een zeer uitgebreide 
alpiene bibliotheek en de eerste pagina van het gastenboek. “Het 
hotel is in 1896 gebouwd op het land van mijn overgrootvader”, 
vertelt eigenaar Peter Weatherill. “Mijn familie wilde onderdak 
geven aan de vele Britten die de Walliser Alpen introkken nadat 
in 1860 de spoorlijn naar Sion was aangelegd.” Peter is nu de 
vierde generatie die in het Swiss Historic Hotel bergsporters 
gastvrij ontvangt. “Speciaal voor de Haute Routelopers hebben 
we naast kamers ook een Lager ingericht, bieden we een was-
service aan en desnoods brengen we de bagage naar de volgende 
hut.” Eelco en ik bedanken Peter voor het aanbod, want we 
dragen liever zelf. Afzien en lichamelijk ongemak zijn immers 

onderdeel van het avontuur. Het biertje nemen we wel gretig 
aan, want we hebben behoorlijke dorst. Terwijl we van het 
uitzicht genieten – Pigne d’Arolla, Mont Collon en Dents de 
Veisivi – heft Peter zijn glas. A votre santé!

Cabane de Prafleuri – Hotel Kurhaus, Arolla
6 uur, 750 meter stijgen, 1350 meter dalen

DAG 4  
Stoeikoeien
De volgende morgen vertrekken we richting het noorden. Alpinisten 
draaien hun hand niet om voor de Dent Blanche, maar wij houden 
de gletsjerwereld liever aan onze rechterzijde en traverseren om 
het massief heen. Het onophoudelijk getjirp van de cicaden 
verraadt dat het een bloedhete dag gaat worden. Gelukkig lopen 
we de eerste uren in de schaduw en voordat we het beseffen, staan 
we aan de rand van de Blausee (Lac Bleu). Wat een wonderschoon 
meer! Het water is door algen en gletsjerafzetting azuurblauw  
en weerspiegelt de lariksen en dennen die een diep groene kleur 
hebben. Alsof Bob Ross net iets te veel koffie op had toen hij dit 
schilderde. Op mijn verzoek trekt Eelco zijn schoenen uit om te 
gaan pootjebaden, maar het levert slechts foto’s op van een 
geschrokken en verbeten gezicht. “Het water is ijs- en ijskoud!”, 
schreeuwt het model naar de fotograaf. “Mij niet gezien.” 

Een uur later zien we rechts beneden ons het dorpje Les Haudères 
liggen, ons doel van deze morgen. Het pad dat daarheen afdaalt, 
is echter gebarricadeerd. “Danger chutes de pierres”, staat er  
op een bordje. We besluiten onszelf niet in gevaar te brengen en 
zetten de tocht rechtdoor voort. In plaats van afdalen, moeten we 
nu klimmen. Verdwaald is een groot woord, maar we lopen zeker 
niet de kortste weg. Een belangrijke les: ga niet blindelings af op 
een oud gidsje. Als we op internet hadden gekeken, hadden we 

vast gezien dat het pad dicht is. Ik baal ervan dat we nu een 
paar honderd ‘onnodige’ hoogtemeters moeten maken, maar 
Eelco troost me met een grijns. “Je wilde toch de Haute Route 
lopen? Nou dan lopen we de hoge weg.” Uiteindelijk valt het 
mee en perfect op tijd voor de lunch lopen we Les Haudères 
binnen. 

Het is een prachtig dorpje dat net als het nabijgelegen Evolène 
zeer oud is. Al in de veertiende eeuw woonden er mensen in  
dit gebied. Het Val d’Hérens staat sowieso bekend om authen-
ticiteit. Veel huizen hebben een unieke constructie, half van 
hout en half van steen. Sommige van de zongebruinde panden, 
de balkons uiteraard overladen met bloemen, zijn drie of vier 
verdiepingen hoog. En dan zijn er natuurlijk de Eringer. Deze 
karakteristieke gespierde koeien leveren niet alleen heerlijk 
Trockenfleisch, ze zijn ook een attractie. Elk jaar vinden op 
diverse plekken in Wallis de zogenoemde Ringkuhkämpfe 
plaats, waarbij twee koeien elkaar met hun hoorns te lijf gaan 
in de strijd wie zich dat jaar de Königin mag noemen. “Het ziet 
er heftig uit, maar het is een spel en het zit in hun natuur”, weet 
Déborah Métrailler, die met haar vader, moeder en drie zussen 
meer dan 30 koeien houdt. “De Eringer zijn kuddedieren en 
onderling maken ze de rangorde uit door te stoeien.” Bij de 
Ringkuhkämpfe gooit de familie van Déborah regelmatig hoge 
ogen en soms staan ze zelfs in de nationale finale in Aproz.  
Het geheim: “Voor de wedstrijd ga ik met de koeien een stukje 
joggen.” De dikbillen die wij die middag onder de Col du Tsaté 
zien, vinden het veel te warm om te rennen en groot gelijk 
hebben ze. Als we later in een bloedhitte richting de Cabane de 
Moiry lopen, ben ik drijfnat van het zweet. Wie had gedacht dat 
we zouden terugverlangen naar de regen van dag één?

Hotel Kurhaus, Arolla – Cabane de Moiry
8 uur, 2000 meter stijgen, 1000 meter dalen

Heerlijke geuren van tijm en 
munt komen ons tegemoet

meer bergsport in de regio
’s Winters kun je toerskiën op de Haute Route en ’s zomers zie je veel 
fietsers in de regio. Nadat vorig jaar een etappe van de Tour de France 
van Bern naar Finhaut ging, zie je steeds meer wielrenners op de weg. 
In het bergachtige Wallis is ook het mountainbiken aan een opmars 
bezig. Hotspots zijn onder andere St. Luc en Verbier, maar de echte 
endurance biker rijdt natuurlijk de Haute Route. Kijk voor meer 
informatie op ride.ch/touren/haute-route-mountainbike.

Prachtige bloemenvelden  
op de westelijke oever van 
Lac des Dix.

Het woeste landschap aan de voet 
van de Mont Blanc de Cheilon.

[            ]

Foto links   
Ontbijten in  
Cabane de Moiry.  
Foto rechts  
De ladders naar  
Pas de Chèvres.

[            ]
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DAG 5  
Uitmuntende service
Wow, dat is nog eens wakker worden! Vanachter het gigantische 
raam hebben we een eersteklas uitzicht op de gletsjerwereld  
die door de opkomende zon in een oranje gloed wordt gezet.  
“De eetzaal valt bij iedereen in de smaak”, vertelt gardien Yvan 
Duc trots. Samen met zijn vrouw Lidia bestiert hij de Cabane de 
Moiry en dat doen ze vol verve. Het avondeten gisteren was ook 
verrukkelijk en duidelijk met liefde gemaakt. Zelfs doorgewinterde 

carnivoren keken verlekkerd hoe ik mijn bord bij het vegetarisch 
buffet volschepte met heerlijkheden. “We houden van koken en 
gebruiken zo veel mogelijk biologische en lokale producten”, legt 
Yvan uit. Hun aandacht voor kwaliteit bleef niet onopgemerkt en 
ze werden door Suisse Tourisme bekroond voor “uitmuntende 
service”. Nadat we hebben verteld dat we de Haute Route doen, 
wijst Yvan op de grote landkaart die aan de wand hangt. “We 
bekijken of er een pasweg te ontsluiten is nabij de Pigne de la  
Lé, maar het terrein is erg brokkelig.” Vooralsnog zit er niets 
anders op dan via de morenerug terug te lopen en over de Col  
de Sorebois te gaan. Nadat we onze drinkflessen met Bergsteiger-
thee hebben gevuld, gaan we op pad. We blijven hoog boven het 
Lac de Moiry en aan het fluitende geluid te horen, betreden we het 
land van de murmeltieren. Omdat het vandaag een relatief korte 
etappe is, gunnen we onszelf de tijd. Ik pak mijn telelens en neem 
op een steen plaats, waarvandaan ik goed zicht heb op een hol. 
Helaas hebben de dieren – het zijn een vader, moeder en drie 
jongen – mij razendsnel door en elke keer als ik wil kieken, 
verdwijnen ze weer onder de grond. Als ik het opgeef en wegloop, 
komen ze allemaal tevoorschijn en gaan ze op een rijtje zitten. Ik 
hoor gelukkig net niet hoe ze me uitlachen. 

Op de Col de Sorebois aangekomen, laten we het panorama op 
ons inwerken. De Weisshorn, Zinalrothorn, Obergabelhorn: de 
ruige 4000’ers steken met hun witte gletsjers en spitse rotsen  
fel af tegen de blauwe hemel. We dalen af naar Zinal, maar door 
een yogafestival is er geen enkele slaapplek meer vrij. Met de 
bus rijden we door naar St. Luc en nemen intrek in het charmante 
hotel Bella Tola. Ook na het eten is de temperatuur nog heerlijk 
om buiten te zijn. Zittend in de tuin prijzen we ons gelukkig met 
de omstandigheden. Wallis kent een opmerkelijk warm en droog 
klimaat. Vele dorpen krijgen meer dan 300 dagen zon per jaar 
waardoor de sfeer mediterraan is. We bestellen nog een flesje 
wijn, en uiteraard is dat een Fendant. Deze vin blanc – vol, droog, 
fruitig – komt van de Chasselasdruif die groeit op de zonnige 
zuidhellingen in het Rhônedal en mag alleen in deze streek 
worden gebotteld. Vroeg naar bed hoeven we niet, want dat is 
het voordeel van de bergwandelaar ten opzichte van de alpinist: 
je hoeft niet om vijf uur je bed uit. Je kunt heerlijk snoozen en je 
nog een keer omdraaien.

Cabane de Moiry – Zinal / St. Luc
5 uur, 500 meter stijgen, 1650 meter dalen

DAG 6  
Over de taalgrens
Een van de klassieke tochten die je vanuit hotel Bella Tola kunt 
doen, is die naar de gelijknamige berg boven St. Luc. Al toen het 
hotel in 1859 werd gebouwd, stond deze top op de bucketlist van 
menig welgestelde toerist uit de Belle Époque. Van alle wandel-
bergen in de Alpen is dit namelijk het punt waarvandaan je de 
meeste 4000’ers kunt zien. Niet voor niets dat Walter Pause hem 
ook opnam in zijn bijbel Berg Heil – 100 schöne Bergtouren in den 
Alpen. Wij laten de berg links liggen en lopen onze oren achterna: 
luid bulderend geraas verraadt dat in de smalle Moulinskloof een 
grote hoeveelheid wild water stroomt. Na een uur staan we 
onderaan de Cascades, een prachtige, volvette waterval. Vanuit 

Wandelen over de Haute Route

Route
De Haute Route loopt van Chamonix  
naar Zermatt. Wij liepen in zeven dagen 
van Le Châble vanuit het Val de Bagnes 
via Val d’Hérens, Val d’Anniviers en 
Turtmanntal naar St. Niklaus in het 
Mattertal. Er zijn vele opties voor het 
kiezen van de etappes en je kunt de 
precieze route naar wens aanpassen.  
Het is ook mogelijk de tocht langer te 
maken door aan het begin etappes 
vanuit Chamonix of Trient toe te voegen, 
of aansluitend via Grächen door te lopen 
over de Europaweg naar Zermatt. 

Accommodatie
Wij bezochten Cabane du Mont Fort 
(cabanemontfort.ch), Cabane de Prafleuri 
(prafleuri.ch), Hotel Kurhaus in Arolla 
(hotel-kurhaus.arolla.com), Cabane de 
Moiry (cabane-de-moiry.ch), Bella Tola in  
St. Luc (bellatola.ch), Hotel Schwarzhorn 
in Gruben (hotelschwarzhorn.ch).  
Er zijn onderweg vele andere berghutten, 
hotels en campings waar je ook kunt 
overnachten. 

Seizoen
De beste periode is juni tot september. 
Maar let op: begin juni kan er nog 
sneeuw liggen op de passen en medio 
september sluiten de meeste berghutten 
hun deuren.

Reis
Met de ICE vanuit Utrecht naar Basel, met 
de Schweizerischen Bundesbahnen door 

naar Martigny en met een trein  
van de Saint-Bernard Express naar  
Le Châble. 
Kijk op swisstravelsystem.com,  
tmrsa.ch en nsinternational.nl.

Gids en kaart
Er is een aantal gidsjes op de markt, 
maar ze zijn niet allemaal up-to-date.
• Chamonix to Zermatt – The classic 

walkers haute route, Cicerone,  
ISBN 9781852845131.

• The Walker’s Haute Route – Mont Blanc 
to the Matterhorn, Trailblazer,  
ISBN 9781905864089.

• Haute Route Chamonix-Zermatt –  
Guide for Skiers and Mountain Walkers, 
Cordee, ISBN 9781871890211.

Kaarten van Swisstopo 1:50000 
• 282 Martigny
• 283 Arolla
• 273 Montana
• 284 Mischabel
• 274 Visp

Handige sites
• wallis.ch
• verbier.ch
• valdherens.ch
• valdanniviers.ch
• turtmanntal.ch
• sac-cas.ch
• sicher-bergwandern.ch
• swisstrails.ch
• pronatura-vs.ch
• valrando.ch

de bergen stroomt het de Grand Bisse in, een met de hand 
gegraven kanaal dat karakteristiek is voor Wallis. Vanwege  
het droge klimaat groeven de boeren 1000 jaar geleden smalle 
waterwegen en leidden zo het ‘heilige water’ richting hun akkers 
en huizen. Ooit lagen er duizenden kilometers van deze bisses 
(ook wel suonen genoemd), tegenwoordig is er 1800 kilometer 
overgebeleven, zoals die in Verbier en St. Luc. 

Over het Tsa du Toûno en Bella Vouarda, vroegere bodems van 
gletsjers, vervolgen we onze weg. Een zigzagpad brengt ons  
op het Forcletta en daar zien we onverwachts ook weer de drie 
Amerikanen zitten, die we eerder deze week ontmoetten. Het  
is een van de leuke dingen van de Haute Route: je maakt kennis 
met andere wandelaars van over de hele wereld. Zo hadden we 
leuke gesprekken met onder anderen Canadezen, Nederlanders, 
Belgen, Israëli en Zwitsers. “Even opletten”, waarschuw ik Eelco 
als we het Turtmanntal in lopen. “Vanaf nu moeten we Tag wohl 
zeggen in plaats van Bonjour.” Deze col markeert namelijk de 
taalgrens. Liepen we tot nu toe in het Franstalige Bas Valais, nu 
dalen we af naar het Duitstalige Oberwallis. 

Bella Tola, St. Luc – Gruben
5 uur, 1200 meter stijgen, 1400 meter dalen

DAG 7  
Stijgen in een constante hellingshoek
Vanuit het ‘wildromantische’ Turtmanntal, dat alleen in de zomer 
is bewoond, stijgen we richting de Augstbordpass. Het is de 
laatste dag van onze tocht en hoewel we duizend hoogtemeters 
moeten overwinnen, raken we niet buiten adem. Het resultaat 
van een perfect aangelegd pad dat in een constante hellingshoek 
stijgt. “Dit was al in de middeleeuwen een weg die werd gebruikt 
om vanuit het Rhônedal naar Italië te reizen”, lees ik Eelco voor 
uit het gidsje. Vanuit de verte klinkt gerinkel, het teken dat we 
weer een dierenweide naderen. Je mag de koeien niet aanraken, 
zo staat op een pamflet van de stichting Mutterkuh en de Zwitserse 
Boerenbond. Maar ja, wanneer ze als poezen achter je aan lopen 
en kopjes geven, kunnen we toch niet anders dan ze over hun bol 
aaien? Na de Augstbordpass, dalen we af richting Jungen. Bij het 
uitzichtpunt Twära aangekomen doen we onze rugzakken af en 
houden nog even uitgebreid pauze. Het is nog vroeg en desnoods 
maken we het laatste stukje naar St. Niklaus gebruik van een 
kabelbaantje. 

Zwelgend in het heerlijke panorama – de Weisshorn lijkt aan-
raakbaar dichtbij – bespreken Eelco en ik de week. Alhoewel  
de Haute Route van oorsprong een onderneming is die lopend 
werd gedaan, is deze tegenwoordig vooral populair om in de 
winter op toerski’s af te leggen. Vreemd eigenlijk, want ook in  
de zomer is het een enerverende ervaring. Op elke pas verandert 
het decor dramatisch, het uitzicht is magnifiek en elk dal en dorp 
heeft zijn eigen karakter. Wallis heeft zo veel verschillende 
gezichten, dat je constant wordt verrast door nieuwe indrukken. 
Terwijl een groep gemzen er schichtig vandoor schiet, komen we 
maar tot één conclusie: de Haute Route is een absolute aanrader 
voor iedere bergfanaat.

Schwarzhorn Gruben – St. Niklaus
6 uur, 1100 meter stijgen, 1800 meter dalen

Hier betreden we het land  
van de murmeltieren

Lac Bleu.

Een alp hoog boven  
het Turtmanntal.
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